
Karper 

 

Ik mag een vriendje mee naar huis vandaag. 

We bouwen schepen van mijn beddengoed 

en vissen karpers, net als op de Kaag. 

We varen mijlen, tot mijn mama roept. 

 

Ze vraagt iets over thee, misschien een koekje, 

probeert een sigaret te rollen, het mislukt. 

Ze knoeit tabak op schoot en zoekt een doekje, 

de peuk valt op de grond, ze grijpt en bukt. 

 

Je moeder is gevallen van de bank, 

zegt Frank. Ik zeg, ze is vast duizelig 

of moe. Soms drinkt ze te veel toverdrank 

 

uit blik, dat maakt haar hoofd wat suizelig. 

We kunnen haar zo laten liggen, Frank, 

ze is een goede karper zo, op zich. 
 
 
Stef Gallé 

 


